
             Verslag KBO vakantieweek 2021 
                  bestemming Millingen aan de Rijn (Gld) 

 

Zaterdag 21 augustus  

Ons 8-daags vakantiearrangement met de bus kent een vlotte start vanaf het Podium 

doordat iedereen keurig op tijd is. Ook wel logisch want we hebben er zin in. Eindelijk!  

Na een jaar overslaan door al die coronaperikelen.  KBO-voorzitter wenst ons een goede 

vakantie en familie, vrienden, bekenden en overige bestuursleden zwaaien ons uit.  

De vakantie is begonnen. Weliswaar met uitgedeelde mondkapjes en ontsmettingsdoekjes 

voor de handen en enige nog mogelijke belemmeringen vanwege corona, wat niet de pret 

zal drukken.  

Na een rit van amper 5 kwartier komen we aan in het leuke dorp Millingen aan de Rijn. 

Grensplaats van Kreis Kleve in Duitsland. We worden met een warm welkomstwoord en 

drankje door het Team van Hotel Millings Centrum onder leiding van eigenaar Adri 

Hendriksen ontvangen. Kamersleutels en consumptiekaarten worden uitgereikt, waarna 

ons verblijf begint. De kofferservice brengt intussen onze koffers naar de kamers. De niet 

heel grote, doch nette en schone kamers, met lift bereikbaar, liggen verdeeld op 2 

verdiepingen en enkele op de begane grond.  

Bij ons vertrek is het prettig weer. Zonnig, af en toe licht bewolkt, met een temperatuurschommeling blijkt in de loop 

van de week van 19 tot en met 23 graden. Prima vakantieweer. Dat beetje regen, viel ’s nachts.   

Elke dag om 18.00 uur een voortreffelijk driegangenmenu, met op woensdag de 

hotelspecial van een uitgebreid pannetjesmenu en een uitgebreid koud/warmbuffet 

op vrijdag. Elke ochtend en avond is er als rustpunt koffietijd met leuke onderlinge 

ontmoetingen en praat. Er is veel gezelligheid, met ook klaverjassers en liefhebbers van 

spellen. De 1e nacht is vast wel even wennen.  

 

Zondag 22 augustus  

Na een lekker ontbijfbuffet waaraan niets ontbreekt, gaat een groep naar de St. Antonius van Padua Kerk op 5 minuten 

wandelen van het hotel. Bij terugkeer zijn er zeer spontane reacties over de mooie mis en de schitterende kerk.  

Na een voortreffelijke lunch, altijd met iets hartigs, stappen we in de 

Zonnetrein om van zeer dichtbij te zien hoe mooi die Millingerwaard en 

Ooijpolder zijn. Fluisterstil treinen we door de plaatsjes Zeeland en Leuth 

en rijden parallel aan de Duitse grens. Het beroemde Pieterpad loopt 

hier. Hoog water in de loop van jaren en zelfs recentelijk blijft een rode 

draad in de verhalen over het rivierengebied, maar dankzij dijken op 

Deltahoogte nu goed afgelopen. De uitleg over de natuur, de regionale historie en alles wat we zien, is zeer uitgebreid. 

Jammer is de geluidsstoring in de 2e coupé van de 1e trein, waardoor niet iedereen alles heeft gehoord. De Poolse 

Konickspaarden en Schotse Galloway runderen hielden zich schuil, die middag. 

Bij terugkomst wacht ons een lekkere verrassing in het hotel op het zijterras onder de 

platanen.  

Na het verrukkelijk driegangen diner in het restaurant drinken we koffie en doen we 

een stedenquiz olv. de reisbegeleiding. Bij de uitslag blijkt, een lastige hersenbreker. 

Een hartig hapje bij de borrel volgt. Overigens elke avond is dat heel lekker. 

 

Maandag 23 augustus 

Omdat alle excusies ’s middags zijn gepland is elke ochtend vrij en voor ieder ter invulling op zijn of haar manier. 

Ontbijt en elke lunch wordt in het hotel gebruikt.  

Onze 1e busexcursie gaat naar de Aalshof in Haps. Een prachtige busrit door 3 Provincies 

en Duitsland, met een vertellende chauffeur. Het kleinste dorpje Persingen met 13 

woningen passeren we en Beek bekend van de was- en bleekvrouwjtes. We rijden over de 

Zevenheuvelenweg “de kuitenbreker” van de Nijmeegse 4-daagse en zien het indruk- 



wekkend Ereveld van Groesbeek met de Memory Hall. Intussen proberen we te raden wat een hielbessem is. 

Aangekomen wacht onze gastvrouw Conny ons op met koffie en thee met eigengebakken appeltaart. Dan ons met 

een enthousiaste opening vraagt, wat er eerder was: de kip of het ei en begint zij een zeer 

geanimeerde uitleg . Als de kip niet meer legt is deze goed voor de Coq au Vin of de soep. 

De kip doet er 24 uur over tot het ei klaar en gelegd is. Wij mensen zouden wel eens meer 

aan de weeën van de kip kunnen denken als wij ‘s morgens zo’n heerlijk vers eitje eten. De 

kip heeft de haan niet nodig om eieren te leggen. Sterker nog als er geen haan is, dan gaat 

de kip zich als haan gedragen. Lhbti in het kippenhok? En zo passeren ludieke kip en 

eiweetjes. De advocaatproeverij begint. De smaken 

Doortje, Suup, Moortje en MacEgg van de advocaatjes 

worden met bijna kennersblikken geproefd. De 

lekkerste nemen we mee naar huis.  

’s Avonds na onze maaltijd onder de koffie hebben we 

gekeken naar het fotoalbum van de vakantieweek 2019 

in Oldenzaal, door de reiscommissie gepresenteerd 

 met een beamer op een scherm. Daarna een film van Adré Rieu over zijn droom.  

 

Dinsdag 24 augustus 

Na weer een uitstekend zomers begin van de dag weet ieder zich prima voor de middag te vermaken bij 22 graden.  

Onze 2e excursie. Vandaag is de bestemming Doesburg waar we het Mosterd en Azijn 

Museum bezoeken. Tijdens de busrit de verhalen van chauffeur over de Nijmeegse 

Waalkade met cruiseschepen en bruggen die het oude en nieuwe Lent aan elkaar 

verbinden, maar ook hoe Nijmegen en Arnhem naar elkaar toegroeien door bebouwing. 

Over de IJssel en steenfabrieken, Gelredome met die vernuftige naar binnen en naar 

buiten verschuifbare grasmat en nog veel meer. Tot we in Doesburg-centrum worden 

afgezet. In 2 groepen kijken we rond in het museum. Nog door coronaperikelen 

gehinderd, is er geen rondleiding, maar het verhindert niet de aanschaf van de Doesburgse mosterd. Leuk detail is dat 

de oma van een van onze reisgenoten in het huis waarin het museum is gevestigd heeft gewoond. Aansluitend is ons 

verblijf in de oude binnenstad erg gezellig. Vooral de Gildehof met brocante en antiek en 

bovendien de fraaie winkels en vele terrasjes. 

Bij thuiskomst in het hotel, verrast onze KBO-voorzitter met echtgenote ons gezelschap 

met een bezoek. Ze nemen deel aan het gezamenlijk diner. Voorzitter spreekt ons toe en 

beiden drinken tot slot gezellig koffie mee. 

De avond staat in het teken van gezelligheid met Oud-Hollandse Spelen. Na spel 

informatie gaan we in groepen met een captain fanatiek met de spelen aan de gang 

zoals met jeu de fromage en kegelen met de bal enz.  De beste score met 170 punten 

won een goede fles wijn,  terwijl overige beste spelers een medaille verdienen. Later 

blijkt dat sommigen een wel zeer eigen interpretatie van spelregels hanteren. Sportief 

vergeven door iedereen. Een intensieve en warme avond door inspanning, na al een 

actieve dag. Daarna is het goed slapen. 

 

Woensdag 25 augustus 

Weer een mooie zonnige ochtend die we mooi buiten kunnen doorbrengen. Na verzorging van de inwendige mens 

vertrekken we met de bus voor de 3e excursie.  Via het Land van Maas en Waal  naar Appeltern voor een 2 uur durende 

vaartocht met de Sluiszer over de Maas tot het keerpunt Oss. Onder het genot van 

een drankje genieten we van alles wat we op het water en langs de oevers en aan 

kerkdorpen zien. Het is onderling gezellig en super zonnig aan boord. Verdeeld over 

boven- en benedendek varen we langs vele campings, glampings en de grootste 

jachthaven van Nederland Den Ham. Een ongekend groot watersportgebied met 

zeilers, surfers, suppers en andere wakeboarders. 

 

Voor het inschepen is de jaarlijkse groepsfoto  gemaakt. 
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Voorafgegaan door een aperatiefje bij thuiskomst genieten we van een royaal diner “het 

pannetjes menu” met soep en toetje. Er is voor elk wat wils.  

De koffie daarna leidt in tot de natuurfilm over de omgeving van 

Millingen wat onze kennis over de omgeving voor de meesten 

helemaal compleet maakt. Het lekkere hapje bij ons drankje en 

bij het kaarten maakt deze avond weer af. 

 

Donderdag 26 augustus 

Na het ontbijt wandelen 30 geïnteresseerden met de reisbegeleiding mee naar de RK dorpskerk. De heer Cas Blom 

wacht ons op om ons door deze mooie in 1914 door architect te Riele gebouwde driebeukige neogotische kruisbaliliek 

rond te leiden. Een rijksmonument met een prachtig hoogaltaar, communiebank, 

doopvont en preekstoel en 21 zeer mooie gebrandschilderde ramen en een 10-tal 

neogotische beelden. Een kerk met zoveel meer bijzondere voorwerpen. 

In de tijd dat schepen op de werf van Bodewes nog werden geklonken en gelast waren 

er veel mensen lawaaidoof geworden. Uit die tijd is er een dovenbiechtstoel met 

dubbele deuren te zien om hardop te praten. We zien tot slot de fraaie doopkapel, met 

5 kruisjes waar een bijzonder ontroerend verhaal achter zit,  mooi verwoord.  Heel veel 

dank aan rondleider Cas Blom voor deze rondleiding. Een optioneel zeer gewaardeerd extra uitstapje. 

Bij terugkomst is er nog koffie en bijna lunchtijd. Met de bus rijden we voor de 4e excursie naar Museumboederij Den 

Tip uit 1730 in Herveld in de Betuwe. Elst bekend van de - tegenwoordig op weerstand stuitende-  paardenmarkt, de 

bloesemwandeltochten en waar de daar onbevaarbare Linge begint. Elst, Zetten, Opheusden, waar de mensen van de 

fruitteelt leven. Dodewaard bekend van Flipje en de conservenfabrieken, maar meer nog van de kerncentrale die na 

opening meteen, na een korte ingebruikname, weer gesloten werd en pas in 2047 kan worden ontmanteld. 

We worden door 4 leeftijdgenoten allen vrijwilligers opgewacht met koffie en een heerlijk gevulde appelflap, gebakken 

door de gastheer-spreker, voormalig bakker. Nu met een 

elektrische oven want de takkenbosoven werd rampzalig voor 

de omwonenende door de uitstoot. Allerlei voorwerpen van 

begin 1900 worden een voor een getoond met de vraag, wat is 

het. De kersenratel raden we nog wel. Nooit geziene 

voorwerpen, als een aalvork, een uiernet, een plukschort, een 

beademingsapparaat voor een pasgeboren kalf, een bussel, een blok aan het been en een praam. Allerlei quizachtige 

vragen en de antwoorden van het hoe, waarvoor en waarom worden met interesse gevolgd. Met grote verwondering 

zien we onnoemelijk veel voorwerpen uit het verleden maar ook herkenbare voorwerpen uit de tijd bij onze ouders 

thuis. Tijdens de terugreis nemen we afscheid van chauffeur wegens zijn vakantie maar waarvoor we een even goede 



chauffeur weer krijgen. Beiden zeer behulpzaam, vriendelijk en gezellig vertellend. 

Na onze thuiskomst frissen we ons op voor de heerlijke driegangen maaltijd met vis.  

De avond staat in het teken van klompjesgolf. De laagst scorende hierbij is winnaar en 

laat dat dezelfde zijn als bij de Oud-Hollandse Spelen, maar heel sportief de fles wijn 

wegschenkt als poedelprijs. Intensief, maar we hebben gelachen en genoten met elkaar. 

 

Vrijdag 27 augustus  

Een nieuwe morgen met nieuwe kansen om nog eens in het dorp, na het ontbijt, wat te winkelen, want de modewinkel 

naast het hotel is naar een groter pand verhuisd. Dus ook tijdens deze vakantie is er een heuse  “klerenwinkel”. 

Na de lunch de 5e en laatste busexcursie. We rijden langs de huidige shipyard waar 60 mensen werken aan elektrisch 

aangedreven schepen en rijden de Heerbaan uit die overgaat in de Römische Strasse in 

Kreis Kleve. Vanwege de nog in Nordrhein-Westfalen geldende stringentere 

coronamaatregelen (code rood) is er voor gekozen niet uit te stappen in Kleve als einddoel, 

ter voorkoming van “lastige” controles met  eventuele boetes voor chauffeur en voor ons. 

Tijdens de bustour in- en rondom de stad Kleve met stadrechten sinds 1200, nu met 49000 

inwoners, zien we onder andere hoog boven de stad de burcht. Saillant zijn de giga 

prijsverschillen voor benzine en gedistilleerd en de Naturschutz die verdelgingsmiddelen 

verbiedt. We zien ook hier een militaire begraafplaats met 7672 geallieerden, waarvan 176 onbekenden. De 

begraafplaats voor gevallen Duitsers ligt er niet ver vandaan. Na het Reichswald met wilde zwijnen, herten en dassen, 

komen we door de bedevaartsplaats Kranenburg, bekend van het verhaal over de uitgespuugde hostie. Via de 

grensplaats Wyler en Groesbeek komen we in Nijmegen-centrum voor een stadsbezoek ter invulling naar eigen keuze 

voor de rest van de middag. 

Na het verrukkelijk koud/warm buffet, met zeer veel keuze en toetje, zitten we met koffie 

klaar voor de bingo met leuke en lekkere hebbedingen als prijzen. Op een zeer 

onderhoudende manier gepresenteerd door Adri. Rijtjes horizontaal, verticaal, diagonaal 

en volle kaart. De prijzen vliegen je om de oren. Tot slot heeft iedereen prijs. Mooi is dat.   

Maar waarom toch die aanbeveling van die hamsterbakjes bij iedere goede bingo. 

Nazittend en pratend rekenen we de hotelrekening later af bij de receptie, pakken onze koffers en slapen de laatste 

hotelnacht.  

 

Zaterdag 28 augustus 

Om 9 uur de koffers op de gang voor de kofferservice,  ons laatste ontbijt en nog een keer koffietijd. Bij onze laatste 

lunch in het hotel, bedankt de reisbegeleiding met overhandiging van een envelop, het Hotelteam voor alle 

behulpzaamheid en vriendelijke bediening. De keukenbrigade voor de verrukkelijke maaltijden en de housekeeping 

voor de kamerverzorging. Er was niets te veel. Dat ondanks het verbod op muzikale evenementen, waardoor Arno 

Kolenbrander niet op de laatste avond mocht optreden, het aan vermakelijkheid  ’s avonds niet ontbrak en de meesten 

op enkele fanatieke kaarters en spelletjesmensen na, aan alles hebben deelgenomen. Ieder een mooie toekomst 

in gezondheid in dit mooie hotelbedrijf toewensend, nemen we afscheid.  

Vervolgens neemt de reisbegeleiding tijdens de lunch afscheid van alle vakantiegangers. Geroerd door de geweldige 

saamhorigheid in de groep, ook dit jaar weer, bedanken zij iedereen voor alle gezelligheid met en voor elkaar. Dat is 

ook KBO. Ook heel veel dank voor het in KBO en de reiscommissie en reisbegeleiding gestelde vertrouwen. En dat het 

fijn is dat niemand mort over de verplichte mondkapjes in de bus, lichte beperkingen/belemmeringen en enkele 

wijzigingen.  

Adrie Hendriksen en zijn team zwaaien ons uit. Waarna onze nonstop thuisreis.  

Om 14.20 uur komen we aan op het podium, waar we door veel, familie, vrienden, 
bekenden en KBO bestuur worden opgewacht om te worden verwelkomd.  
 

Ondanks het “geschipper” door corona hebben de vakantiegangers een gemiddelde 

van 8 ½ gegeven voor deze vakantie.  

Na woordje: 

Cok en Bep, reiscommissie en reisbegeleiding zijn dankbaar dat de vakantie in goede gezondheid is verlopen.Het is fijn 

met elkaar op vakantie te zijn geweest. En hopen iedereen volgend jaar op vakantie weer te zien. De organisatie ervan 

is begonnen. Welke bestemming zal begin 2022 bekend worden. Het inschrijven begint dan. Tot ziens ! 


